
 
 
 
 
 
 
 
Weekbrief nr. 12 Zondag 17 maart 2024  
Vijfde zondag van de Veertigdagen Liturgisch kleur: paars 
 
AANGEPASTE GEZINSDIENST in ’s-Gravendeel. 
VANDAAG (zondag 17 maart) vieren we een  
Aangepaste Gezinsdienst. Deze keer in de Hervormde Kerk  
in 's-Gravendeel. Aanvang 10.00 uur. Voorganger: ds. S. Dierx; 
thema: Ga je mee achter Jezus aan?; organist:  
Harry v. d. Velde; m.m.v. het IKK-Kairos o.l.v. Arie de Korte.  
Na afloop gaan we gezellig aan de koffie en thee.  
 
LIED AFSCHEID DE OPEN HOF Ds. Lyonne 
 
Couplet 1: 
Wat hadden we ’t al deze jaren goed met elkaar.  
De tijd vloog voorbij, maar het is toch echt al acht jaar. 
Straks staat op de kansel een vreemde mevrouw of mijnheer. 
Tis goed dat ik ga, maar het doet ook een klein beetje zeer. 
Alleen die akkers, vlak en nooit eens windje mee 
Zal ik niet missen, ginder lokt het groen’ Scherpenzeel. 
 
Refrein: 
Aan het einde van de tunnel 
Brandt het licht dat lokt naar De Open Hof 
Je zal daar toch mogen werken 
Ik heb echt ontzettend geboft.  
Al die Beijerlandse mensen, 
alle liefde en inzet, geloof en plezier 
zullen wij echt nooit vergeten 
Want dat alles zit nu hier. 
 
Couplet 2: 
Jolanda, Jan, Marjan, Marc, Cobi, en Arie en Leen  
de zangers met Leo, die neem ik gewoon met me mee.  
Trots ben ik op C-Team en op LHBTIQ 
’t Voornaamste van alles: ik wist me gedragen door u.  
Alleen die tunnel, drama en al dat verkeer 
Zal ik niet missen, ginder zijn vast geen files meer. 
 
Refrein: 
 
Couplet 3: 
Ook Bas aan de zijlijn die was er altijd voor mij.  
Voor jullie een mazzel: zo had je er een gratis bij.  
Ik ga nu wel weg maar het werk in de kerk is nooit klaar. 
Dus blijf in beweging en pas ook goed op elkaar.   
God zal jullie hoeden, voeden, met zijn licht en Geest.   
‘k Wil jullie bedanken voor alles. Het is fantastisch geweest. 
Refrein: 
 
ALLER- ALLERLAATSTE STUKJE 
Lieve mensen van De Open Hof, 
Wat was het een geweldig afscheid! 
Heel veel dank voor alle kaarten, lieve attenties,  
appjes en mailtjes. 
De inhoud ervan heeft me verlegen en tegelijkertijd trots  
en dankbaar gemaakt.  
Bedankt voor de geweldige cadeaus!  
Een mooie herinnering aan De Open Hof en Beijerland! 
Een hartelijke groet, voor de laatste keer op deze plek. 
Uiteraard ook van Bas. Ds. Lyonne Verschoor - Schuijer 

INTREDE DS. LYONNE VERSCHOOR IN SCHERPENZEEL  
Na een mooie afscheidsdienst en een fijn en warm informeel 
afscheid in de middag hebben we ds. Lyonne Verschoor 
losgelaten. Zondag 17 maart om 15.00 uur doet zij intrede  
in haar nieuwe gemeente,  
de Protestantse Gemeente De Achthoek in Scherpenzeel.  
Deze dienst is te volgen via de livestream of later terug  
te kijken via Livestream – PKN De Achthoek (de8hoek.nl)  
 
BIJ DE DIENST In de woorden van Jezus treffen we veel 
tegenstrijdigheden aan. Er worden veel zaken genoemd  
die elkaar lijken uit te sluiten. In het vandaag te lezen 
gedeelte uit het Johannesevangelie staat bijvoorbeeld  
‘Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld 
zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.’  
Die uitspraak zet alles op z’n kop. Zo willen wij het niet!  
Of er staat iets onbegrijpelijks als: ‘Wanneer de graankorrel 
sterft draagt hij veel vrucht.’ Jezus gebruikt veel van dergelijke 
uitspraken. Eigenlijk zijn het geen tegenstrijdigheden,  
maar paradoxen. Dit betekent dat deze uitspraken  
in eerste instantie in tegenspraak met zichzelf zijn,  
maar wanneer je er goed over nadenkt, blijken ze toch  
te kloppen. Dat is nou precies wat we zondag met elkaar 
gaan doen: er goed over nadenken! Het resultaat is  
dat we met dit Bijbelgedeelte verder kunnen in ons leven.  
Het blijkt betrekking op onszelf te hebben.  
We kunnen ermee vooruit, op weg naar het licht,  
op weg naar Pasen!  
Ik hoop u zondag te zien, en, oh ja…neem nog iemand mee! 
Ds. Frits Renes 
 
BIJBEL BASICS PETRUS, DOE JE ZWAARD WEG 

Deze zondag is de vijfde van een blok  
met zeven verhalen waarin we met Petrus  
op weg gaan naar Pasen. 
Op deze zondag staat Matteüs  
26:46-56 centraal: Jezus wordt door Judas 
verraden en Hij wordt gevangengenomen; 
op dat moment trekt Petrus zijn zwaard  
en slaat daarmee het oor van de knecht 
van de hogepriester eraf. 

 
LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING BIJ JOHANNES 12 
Een gaffel kruisvorm met koprenaren en graankorrels  
in de aarde is de herinnering aan nieuw leven. 
Het kruis en de rode anjertjes verwijzen naar de komende 
kruisdood van Jezus en zijn bloed dat vergoten zal worden. 
Vingerblad en klimop zijn Gods handen en zijn trouw. 
 
ORDE VAN DIENST   
Lied 600: 1, 2 en 3 (Licht, ontloken aan het donker) 
Lied 217: 1, 2, 3 en 4  
(De dag gaat open voor het woord des Heren) 
Zingen: Lied 568a: 3x (Ubi caritas) 
Zingen: 'Wij gaan voor even uit elkaar'. 
1e Schriftlezing: Ezechiël 33, 12-16           
Zingen: Lied 909: 1 en 2 (Wat God doet, dat is welgedaan) 
2e Schriftlezing: Johannes 12, 20-33 
Zingen: Lied 845: 1, 2 en 3 op de melodie van Psalm 86  
(Tijd van vloek en tijd van zegen) 
Verkondiging 
Zingen: Lied 536: 1, 3 en 4 (Alles wat over ons geschreven is) 
Slotlied: Lied 550: 1 en 3  
(Verheug u, gij dochter van Sion)             
  
DE DIENSTDOENDE TAAK- EN AMBTSDRAGERS  
Voorganger: ds. Frits Renes; ouderling: mevr. Cobi Crucq; 
taakdrager eredienst: dhr. Jan Uittenbroek; diaken:  
mevr. Désirée Goudzwaard; lector: mevr. Ina in ’t Veld; 
kinderoppas: mevr. Irene Uittenbroek; kinderdienst:  
mevr. Anne-Marie Schipper; muzikale leiding:  
dhr. Anton van Driel en koster: dhr. Arie Maaswinkel. 
 

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur. 
E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl  
Ook voor aanvraag Weekbrief per mail. 
Mevr. Atie Middelhoek  Tel. nr. 0653393441  Adres: Spuizicht 50, 3261 KK. 
Mevr. Pietta van Reeven  Tel. nr. 0643292609  Oleanderstraat 3, 3261 BN 
 
 
 



DE 1E COLLECTE IS VOOR OEGANDA, 
GOED BOEREN, KLIMAAT 
In het noorden van Oeganda  
is het niet makkelijk genoeg voedsel  
te verbouwen. Regen valt steeds 
onvoorspelbaarder door 
klimaatverandering.  
Boerinnen en boeren weten niet goed 

meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig 
regen, dan valt er weer te veel met overstromingen  
tot gevolg.  
Met steun van Kerk in Actie leert de Anglicaanse Kerk  
van Oeganda boeren en boerinnen droogtebestendige 
zaden gebruiken, milieuvriendelijk stoken, bijenhouden, 
samenwerken, sparen en investeren.  
Dit steunt boerengezinnen in hun strijd  
om het dagelijks bestaan. Meer informatie: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collect
e-kerk-in-actie-2024-oeganda-biddag/  
 
De 2e collecte is voor het kerkenwerk 
 
Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collectemandjes. 
 

GIFT U kunt ook via de Givt-app  
bijdragen aan de collecten. 
 
 

 
BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN VAN DEZE KERKDIENST 
1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,  
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 
2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,  
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 
 
EXPOSITIE KUNST IN DE KERK  
In de Omloop is een expositie te zien  
van Pauline van Roon. Zij werkt al van  
jongs af aan met verschillende materialen. 
Eerst beschilderde ze voorwerpen, later hield ze 
zich bezig met textiele werkvormen.  
De laatste jaren heeft ze het schilderen weer opgepakt. 
De schilderijen die in de Omloop hangen  
zijn geïnspireerd door de natuur.  
Meer informatie over Pauline van Roon en  
haar werk kunt u vinden op de website van De Open Hof.  
 
KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd  
om elkaar te ontmoeten in de Huiskamer  
en de Omloop. Daar is koffie/thee/limonade.  
 
PALM PASEN Zondag 24 maart vieren we Palm Pasen  
met elkaar. De kinderen mogen die zondag direct naar de 
Huiskamer om daar aan de slag te gaan.  
Heeft u nog stokken thuis, dan zien we deze graag  
weer retour verschijnen.  
Denkt u, ik zou graag willen helpen, dan kan dat.  
We zoeken namelijk nog helpende handen om de kinderen  
te begeleiden. U kunt zich opgeven bij de leiding;  
Hetty, Naomi, Helma of Anne-Marie.  
 
OPROEP LEIDING KINDERDIENST Ook willen we graag van de 
gelegenheid gebruik maken met een dringende oproep  
tot leiding. Zoals u hier boven kunt lezen, zijn we (nog maar)  
met 4 leiding. U zult begrijpen dat dat erg fragiel is. We zijn 
dringend op zoek naar ondersteuning. Als u twijfelt, draai dan 
eens een keer mee. U zult zien hoe leerzaam het geven van 
kinderdienst kan zijn. De kinderen zijn u/jullie nu al dankbaar! 
 
 
 
 
 

UITNODIGING GEMEENTEAVOND 19 MAART 2024 
Hierbij nodigen wij alle gemeenteleden van harte uit  
voor de gemeenteavond op dinsdag 19 maart a.s.  
In de afgelopen jaren is er veel gebeurd. Tot 2019 hadden we 
nog twee fulltime predikanten en vanaf 10 maart even  
geen enkele. Gelukkig hebben onze we onze kerkelijk werker 
Jolanda Griesdoorn (24 uur per week) en een tweede kerkelijk 
werker in aantocht (2 dagen per week), maar dat is natuurlijk 
niet voldoende. Op deze vergadering willen we jullie 
deelgenoot maken van de plannen van de kerkenraad,  
de profielschets van de nieuw te beroepen predikant.  
Graag horen we op deze avond jullie feedback hierop. 
Daarnaast willen we jullie informeren over het beroepingswerk 
en de leden van de beroepingscommissie bekend maken. 
Kortom een belangrijke vergadering waarbij we jullie 
aanwezigheid zeer op prijs stellen! 
We sluiten de avond met een drankje en een hapje. 
Datum: 19 maart 2024 
Plaats: Huiskamer De Open Hof 
Tijd:  20.00 – ca. 21.30 uur 
Doel: De gemeente informeren over de ontstane 

situatie, waar willen we als gemeente heen 
en welke financiële mogelijkheden zijn er. 
Verder aan de gemeente de 
conceptprofielschets van de te beroepen 
predikant presenteren en gelegenheid om 
hierop te reageren. De kerkenraad neemt de 
overwegingen mee in haar definitieve besluit. 

 
BENOEMING 2E KERKELIJK WERKER 
De sollicitatiecommissie is erin geslaagd een geschikte 
kandidaat voor tweede kerkelijk werker voor te dragen aan 
de kerkenraad. In haar vergadering van dinsdag 12 maart jl. 
heeft de kerkenraad het voorgenomen besluit genomen  
om mevr. Hanneke Blom te benoemen voor 2 dagen  
per week als Missionair kerkelijk werker voor 1 jaar  
met mogelijkheid tot verlenging.  
Conform de ordinantie 3.6.7 van de kerkorde hebben 
stemgerechtigde leden 5 dagen de tijd om bezwaar  
in te dienen tegen de gevolgde procedure.  
Een bezwaar dient schriftelijk en ondertekend te worden 
ingediend bij de scriba voor 25 maart a.s. 12.00 uur: 
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl  
Indien er geen bezwaren worden ingediend zal de 
kerkenraad een definitief besluit nemen, zodat de benoeming 
m.i.v. 1 mei van kracht wordt en de bevestiging  
kan plaatsvinden in de dienst op 1e Pinksterdag,  
zondag 19 mei a.s. 
Haar werkdagen worden woensdag en vrijdag  
maar indien nodig kan ze daar flexibel mee omgaan. 
Hanneke is geboren op 28 mei 1981 en woont in Gorinchem. 
In haar CV beschrijft zij zichzelf als: Betrokken, enthousiast en 
creatief. Op zoek naar een plek waarin ik mag bijdragen  
aan betekenisvolle ontmoetingen, het op een eigentijdse 
manier vormgeven van het Christelijke geloof  
en het zichtbaar maken van Gods liefde in de buurt.  
Daarbij wil ik een gids zijn om met elkaar  
de weg met God te gaan. 
In het kerkmagaZIN zal zij zich tegen die tijd  
nog uitgebreider voorstellen. 
De kerkenraad is dankbaar dat nu de volledige vacature  
van kerkelijk werker is ingevuld en bedankt de leden  
van de sollicitatiecommissie voor het  
vele en zorgvuldige werk dat ze hebben verricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GASTADRES GEZOCHT VOOR BEZOEK UIT BURG 
Voor twee dames uit Burg zoeken wij tijdens  
het gemeentebezoek van donderdag 4 tot zondag 7 april a.s. 
een slaapplaats. Deze dames kunnen samen  
een kamer delen. 
De gasten komen op donderdag in de namiddag aan  
en vertrekken op zondag na de kerkdienst.  
Op vrijdag maakt de groep een uitstapje naar Oudenbosch, 
op zaterdagavond is er een gemeenteavond  
met een maaltijd. 
Het zou heel fijn zijn als u hen in uw huis wilt ontvangen! 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Willy Gerlof 
 
VOEDSELBANK In de maand maart graag  
spaghetti, macaroni, rijst of mie. U kunt uw producten  
altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten.  
Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur  
onze Open Hof inlopen en uw product(en)  
in het krat zetten. Naast genoemde producten  
kunt u ook altijd houdbare producten inleveren.  
Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank. 
 
RONDBRENGEN PAASGROET Vanuit de diaconie  
organiseren we dit jaar wederom een Paasgroet.  
Op palmzondag 24 maart ontvangen oudere en zieke 
gemeenteleden van De Open Hof een paasattentie.  
We willen u/ jou vragen na afloop van de dienst  
1 of meerdere paasattenties mee te nemen  
en te bezorgen. We verwachten uw/ jouw  
enthousiaste medewerking.  
Namens de Diaconie alvast onze hartelijke dank. 
 
DANK U WEL Hartelijk dank voor alle mooie kaarten  
t.g.v. mijn verjaardag! Fijn dat er zo meegeleefd wordt. 
En nu samen op weg naar Pasen en naar het voorjaar,  
wat een heerlijk vooruitzicht! 
Hartelijke groeten van mevr. Riek Bakker 
 
SIS Dinsdag 26 maart om 20.00 uur hebben we een nieuwe  
Sis-avond gepland. We zullen het hebben over  
Majoor Bosshardt, door Kees van Ekris beschreven  
als moderne profeet. We ontmoeten elkaar in de Ceder zaal 
in De Open Hof. Wil je meer weten over deze groep vrouwen 
tussen de 35-55 jaar of meedoen?  
Stuur een berichtje naar Jolanda Griesdoorn. 
 
BIJBELJOURNALING De eerstvolgende Biblejournaling avond 
is woensdag 27 maart 20.00-21.30 uur. De avond staat in het 
teken van de Stille Week. Bijbel journalen is het creatief 
verwerken van een (Bijbel)tekst in je eigen Bijbel (of schrift). 
Wees welkom in de Huiskamer.  
 

HOE WAS HET …  
MET DE LIGHTHOUSE PUBQUIZ? 
Dikke voorpret had de leiding dit keer  
met het voorbereiden van alle vragen 
voor de pubquiz voor 2 maart.  
Op hoeveel jongeren we konden rekenen, 
wisten we niet goed.   

Verheugd waren we dat er 14 jongeren waren.  
Deze veertien jongeren deden in vier groepen mee aan de 
pubquiz. Uiteindelijk wonnen ‘de 4 biggetjes’ de wisselbokaal.  
Volgende keer is er Lighthouse op zondag 7 april  
17.00-19.00 uur. Dan bereiden we een gespreksonderwerp 
voor en sluiten af met pannenkoeken/wraps.  
Meer informatie: Jolanda Griesdoorn.    
 
VOORAANKONDIGING HAPPEN EN TRAPPEN 
SAVE THE DATE! Ook dit jaar zal de actie Happen en Trappen 
weer plaatsvinden! Op 6 juli staat er weer een prachtige 
fietsroute gepland, vol met overheerlijke hapjes.  
Verdere info volgt.  
 

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 12 
LUNCH VANDAAG (17 maart) is er de zondagse lunch  
Het wordt een ‘gele verrassingslunch!’ 
We starten om 12.00 uur met een drankje  
en gaan om 12.30 uur aan tafel.  
Er is altijd een plaatsje vrij. Wees Welkom! 
 
1.Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop.  
Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje  
of een serieus gesprek.  
De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen  
van 10.00–12.00 uur. 
2. Maandagmorgenwandeling 18 maart.  
Maandagmorgen is er om 10.00 uur een groep wandelaars.  
Na een uurtje wandelen, samen een kopje koffie/thee 
drinken, en wat napraten in de Huiskamer. 
3. Woensdag 20 maart zijn we de hele dag open.  
12.30 Uur lunch: Panini met gehakt en groente: € 3,50. 
Opgeven tot 11.00 uur.  
Diner: Chili Concarne; toetje na. Kosten: € 5,-.  
Aanmelden 612936 vóór 14.00 uur. 
4. Donderdag 21 maart Grote workshop bloemschikken.  
Er zijn 2 dagdelen: Ochtend van 10.00 – 12.00 uur,  
middag van 14.00 – 16.00 uur.  
Een grote workshop als deze wordt drie keer per jaar 
georganiseerd, o.l.v. Hetty Verhorst.  
Zij zorgt voor het bloemschikmateriaal.  
Materiaalkosten rekent u + € 5,- af  
(voor een goed doel; deze keer voor de Zuidwester)  
met de coördinator. 
Opgeven in de Huiskamer of via de mail 
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl  
5. Donderdag 21 maart 19.30 uur: Filmavond, ‘Toen ik je zag’. 
We tonen deze film ter gelegenheid van de  
Week van de Psychiatrie. De Week van de Psychiatrie  
(25-30 maart) vraagt aandacht voor mensen die te maken 
hebben met psychische problemen. Dat gaat over praktische 
zaken als woonomstandigheden en financiële positie  
maar ook over beeldvorming en het isolement van mensen 
met psychische problemen. Weet u van harte welkom! 
6. Gezond natuurwandelen vrijdagmorgen 22 maart.  
Om 10.00 uur starten we met een uurtje wandelen  
met aansluitend gezellig wat drinken in de Huiskamer.  
Je kan altijd meedoen. Opgeven is niet nodig.  
Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!  

7. Vrijdagmiddag 22 maart 13.30-16.00 uur  
zijn handwerkers van harte welkom.  
Ook jongeren die willen leren haken  
of breien, kom gerust een keertje kijken.  
Het handwerk wordt gegeven  
aan de Stichting Ondersteuning Sovata  

in Roemenië. 
8. Witte Donderdag 28 maart 20.30 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samen The Passion kijken in de Huiskamer. 
The Passion is de muzikale paasvertelling voor iedereen.  
Jezus' verhaal van geloof, hoop en liefde inspireert  
om het goede te doen en naast elkaar te staan.  
Het thema van The Passion 2024 is:  
Ik geloof in jou, een krachtige boodschap vol vertrouwen.  
 
 

 
 
 
 
 
DIENST ZONDAG 24 MAART  
Zesde zondag van de Veertigdagen Palm- en Passiezondag 
Begin van de Stille Week Liturgisch kleur: rood (intrede)  
en paars (passie) 
 
10.00 uur De Open Hof  
voorganger: mevr. Anneke Klavers  
 
VOORGANGERS IN DE KOMENDE TIJD 
Afgelopen zondag namen we afscheid  
van ds. Lyonne Verschoor.  
Vanaf nu wordt het dus een andere tijd. We hebben geen 
eigen predikant meer maar gelukkig wel  gastvoorgangers. 
Afwisselend? Leuk? Soms wel, natuurlijk niet altijd.  
We zullen de binding met onze vaste predikant gaan missen. 
Gewoon even een woordje bij het verlaten van de dienst  
of in de Huiskamer, op straat, in het park of waar dan ook. 
Gelukkig komen we elkaar daar nog steeds tegen! 
 
U zult zien dat verscheidene predikanten vaker voorgaan.  
We zijn daar heel blij mee omdat we hopen dat daarmee  
de verbondenheid met onze Open Hof en met elkaar  
alleen maar versterkt wordt. Het gaat beslist wat vragen  
van ons allemaal om trouw te blijven aan onze gemeente  
en regelmatig de diensten te blijven bijwonen.  
 
Toch blijft het bijzonder om wekelijks elkaar te ontmoeten  
rond de woorden ven Het Woord. Om wekelijks versterkt  
te worden in ons geloof. Met elkaar luisteren, zingen,  
bidden, aandacht geven aan de kinderen en met de zegen  
de nieuwe week weer in mogen, vanzelfsprekend is dat nooit. 
En dat ontmoeten zetten we voort in de Omloop bij de koffie 
en bij andere activiteiten. Zelfs elke morgen is er gelegenheid 
om in de Huiskamer even op adem te komen.  
 
We hopen u bijtijds nader te informeren over de voorgangers.  
Natuurlijk vragen we hen ook iets te vertellen in de Weekbrief 
over de viering van die zondag. 
 
 
 
 
 

Voor de komende weken opnieuw een vooruitblik: 
- 17 maart ds. Frits Renes, een goede bekende, Hij 

meldde zelf onlangs al dat hij dan weer onze 
voorganger is. Op voorhand natuurlijk een hartelijk 
welkom aan hem! 

- Op palmzondag (24 maart) is Anneke Klavers de 
voorganger. Hieronder schrijft ze vast even ter 
introductie: “Leuk om weer een keer voor te gaan in 
De Open Hof. 

- Ooit liep ik o.l.v. Chris Kors met veel plezier stage in de 
gemeente en inmiddels ben ik alweer een kleine 
twaalf jaar werkzaam als kerkelijk werker, waarvan de 
afgelopen (bijna) acht jaar in de protestantse 
gemeente van Zuidland. 
Vorig jaar heb ik ook de opleiding tot Geestelijk 
Begeleider afgerond. In die hoedanigheid organiseer 
ik regelmatig groepsactiviteiten (kloosterweekend, 
Taizéreizen, schilderavonden, etc.) en ben ik 
beschikbaar als individueel geestelijk begeleider.  
Het is een mooie aanvulling op en uitbreiding van 
mijn werk als voorganger en pastor. 
Op Palmzondag hoop ik weer velen van jullie te 
mogen ontmoeten.” 

- In de Stille week is op Witte donderdag, als we met 
elkaar de maaltijd van de Heer vieren ds. Piet van Die 
de voorganger.  

- Op Goede vrijdag is er een liturgische viering waarin 
we bloemen leggen bij het kruis en het licht wordt 
gedoofd.  

- In de Paaswake wordt het licht binnengebracht en 
gedeeld. Onze voorganger is dan ds. Anja van 
Geerenstein, predikant in de Protestantse kerk van 
Rhoon.  

- Op Paasmorgen is vieren we de opstanding van de 
Heer. Ds. Frits Renes is dan onze voorganger. Muzikale 
medewerking wordt verleend door The Credo-Singers. 

- Op de site (waar natuurlijk meer te vinden is) las ik: 
“Het koor The Credo Singers, in 1963 opgericht te 
Rotterdam, heeft zich tot een landelijk bekend en 
veel gevraagd koor ontwikkeld. Dit, nu 82 leden 
tellend, Christelijk gemengd koor is dan ook op veel 
plaatsen in het land te beluisteren in kerkdiensten, 
zang- en orgelavonden. Ook voor concerten of 
andere evenementen zijn ze een graag gehoorde en 
geziene gast. De leden van het koor zijn afkomstig uit 
Rotterdam en omstreken”.  
 

Jaap van de Griend, preekvoorziener 
 
 

VEERTIGDAGEN TIJD VAN INKEER OP WEG NAAR PASEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Petrus, doe je  

gaan naar; op dat moment trekt Petrus zijn zwaard en slaat 
daarmee het oor van de knecht. 


